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MIJMERING 

OORLOG – VREDE – VRIJHEID 
 

Lieve mensen, 
 

In 2014 werd ik geraakt door een ervaringsverhaal van Wilfred Owen, een Engelse militair, die in de 1e 

W.O. sneuvelt, een week voor de wapenstilstand. Hij beschrijft de harde, rauwe en bittere realiteit van het 
slagveld en ontmaskert de grote illusie dat oorlogen problemen kunnen oplossen. Dat kan een oorlog niet, 

vroeger niet, nu niet en nooit, omdat een oorlog haaks staat op de essentie van de mens, op de essentie 
van Liefde! 

 
Voorafgaand aan elk (gewapend) conflict of een oorlog zijn er vele keuzemomenten geweest die tot een 

vrediger oplossing hadden geleid als alle betrokkenen zich hadden laten leiden door de inspirerende 

woorden van Franciscus van Assisi, door mij vrij weergegeven in het hier en nu: 
 

GROTE GEEST; BRON VAN LICHT EN LIEFDE; BEWUST ZIJN 
Ik buig in liefde en dankbaarheid voor het mysterie en ik open mijn hart 

vol mededogen en respect voor al wat leeft en is. 
 

LEVENDE WEZENS, WERELDWIJD EN UNIVERSEEL AANWEZIG 
Ik zie alle levende wezens als mijn evenbeeld en ik bescherm 

hen met mededogen en liefde zoals ik zelf graag beschermd wil worden. 
 

VREDE 
In overgave aan en vertrouwen op bewust Zijn vind ik vrede en ga ik ongewapend de weg. 

Vrede en alle Goeds wens ik aan de wetende en de onwetende. 
 

ARMOEDE, EERLIJK DELEN EN GELIJKE KANSEN 
Niets en niemand eigen ik mij toe. Ik leef eenvoudig en alles wordt mij geschonken. 

 
DIENSTBAAR ZIJN EN EERLIJK MANAGEMENT 

Ieders dienaar ben ik en van niemand de slaaf (nog niet), zo geef ik gehoor aan de roepstem van mijn 
wezen, mijn zelf, mijn diepste goddelijke vonk. 

 
MEDEDOGEN EN COMPASSIE 

Belangeloos ga ik om met al wat leeft en is, in ieder groet ik het Licht. 
 

VREUGDE, WELZIJN EN GELUKZALIGHEID 
In vreugde en dankbaarheid leef ik dit leven, om mijn lippen zomaar een glimlach. 

 

https://innerlijk-besef.nl/
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Als wij deze inspirerende woorden van Franciscus van Assisi wereldwijd, van hoog tot laag, transformeren 

naar daden dan smeden wij wapens om naar ploegscharen en bevrijden wij ons uit de systemen van 
duisternis en mammon. Geen woorden maar daden, en angst transformeren naar moed en vertrouwen 

zoals Peter R. de Vries in woord en daad manifest maakte in zijn leven: On bended knee is no way to be 
free. 
Worden we toch door angst overmand dan is daar het prachtige verhaaltje dat ons telkens weer bewust 

maakt van het feit dat angst nooit het laatste woord heeft. 
 

Er was eens een jongetje dat een heel eind door het donker moest lopen om bij zijn opa te komen. Hij nam 
zijn lantaarn en liep het huis uit. De lantaarn gaf maar weinig licht en om hem heen was het aardedonker. 
De jongen keek naar het zwakke schijnsel van zijn lampen en vroeg zich af hoe hij in die duisternis de 
weg zou kunnen vinden. Gelukkig kwam hem op het pad een oude boer tegemoet. De man vroeg aan de 
jongen waarom hij zo aarzelend over het pad liep. De jongen vertelde de boer dat hij bang was om door 
het donker te lopen met een lantaarn die maar twee meter ver scheen. De man wees het jongetje erop dat 
ook het licht, met iedere stap die hij zette, naar voren zou gaan. Het licht zou altijd twee meter voor hem 
uit schijnen, hij hoefde zich dus geen zorgen te maken en kon zijn weg met vertrouwen vervolgen. Dat 
deed de jongen (hij voegde de daad bij het woord) en zo bereikte hij veilig zijn bestemming. 
 
Het jongetje staat symbool voor de mens, de mensheid, die onderweg is naar een hoger bewust Zijn, naar 
een hoger energieniveau en zich vaak nog onbewust (onwetend) is van het Licht dat altijd en eeuwig 

aanwezig is in hem of haar. De oude boer staat symbool voor Jezus die de mensheid 20 eeuwen geleden 

het geschenk bracht van Pasen. Een initiatief vanuit oneindig en onafhankelijk bewust Zijn voor een nieuw 
en herboren leven. Een opstaan na een nieuwe geboorte door het lijden en de dood heen van Goede 

Vrijdag. In Mattheus 16 vers 25 als volgt verwoord: 
 

Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. 
Maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, (omwille van de Liefde) zal het behouden. 

 
Met het vertrouwen in het geschenk van Jezus en de daadkracht van het jongetje zullen wij als mensheid 
veilig onze bestemming bereiken en staat Opa symbool voor de transitie naar een hoger bewust Zijn of 

met de Bijbelse term genaamd: Het Koninkrijk der Hemelen. 
 

Met harte-groet, 

Vrede en alle Goeds, 
Johannes Meijer 

 
 

 

Parel 
Vrijheid 

Zonder verslaving 
Geeft onvoorwaardelijke vrede 
Zijn in absolute gelukzaligheid 

Godsgeschenk 

Johannes Meijer 
 

 

 

Thuis in het Voorouderlijk Huis 
Lezing door Maarten Oversier op woensdag 10 mei 2023 in zalencentrum Hingstman te Zeijen. 
Aanvang 19:30 uur. U hoeft voor deze lezing niet te reserveren. 

Maarten schrijft over deze lezing het volgende: 
Ongeveer 27 jaren praktijkvoering als reïncarna-

tietherapeut met ruim 16.000 sessies, brachten 

vele inzichten met zich mee. Eén van de belang-
rijkste is dat onze voorouders nog steeds van 

grote invloed zijn op onze huidige levens. Tegelijk 
weten we gemiddeld maar weinig van wat hen wer-

kelijk ooit beroerde. We bekommeren ons er nau-

welijks om of blijven soms zelfs in oude 

veroordelingen en conflicten steken, zoals die in 
veel families bestonden. Dit terwijl we de ont-

staansgeschiedenis ervan eigenlijk niet kennen, 

laat staan begrijpen. Veel van de meest bepalende 
gebeurtenissen die zij meemaakten, waarbij de 

oorlog en kerk bijvoorbeeld grote rollen speelden, 
bleven onbesproken. Denk aan de vele tewerkge-

stelde grootvaders, de alleen achterblijvende 

oma’s, de NSB-leden, de watersnoodramp, de 
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dreigende repercussies indien men zich niet con-

formeerde aan kerkelijk opgestelde eisen en nor-
men, het verlies van kinderen, de hongerwinter, er-

fenisperikelen, enz. Verhalen met groot achterstal-

lig onderhoud in de familiestamboom. 
 

Ze passeren wekelijks de revue in mijn praktijk. 
“Daar praten we niet over,” was de toen geldende 

strategie om niet meer te hoeven/willen voelen. Te-

gelijkertijd veroorzaakten deze strategieën van 
ontkenning en overleving veel krampachtigheid, 

gedragsstoornissen en grensoverschrijdend ge-
drag in familiesystemen. Uitingsvormen van oud 

zeer die vervolgens weer huis hielden in de vol-
gende generaties. 

 

Als je hier meer induikt, heeft dat een enorm effect, 
zo blijkt uit mijn praktijkvoering. Mensen ervaren 

diepe veranderingsprocessen nadat zij op een an-
dere manier hun (voor)ouders leren kennen tijdens 

sessies of gefocuste gesprekken die hierop zijn 

gericht. De resultaten zijn ronduit opzienbarend. 
Het is een behoorlijk onontgonnen werkgebied vol 

met metaforische goudmijnen. 
 

Het verhaal “Thuis in het voorouderlijk huis” vertelt 
over de verbinding met onze voorouders. Op maat, 

in een klimaat van veiligheid, respect en humor 

openen we ons wat meer voor deze connecties. 
Aan de hand van praktijkverhalen, die ongetwijfeld 

herkenning geven. Veel mensen verlaten deze 
avonden met aha-belevenissen! 

 

Als we ons niet helemaal onder willen laten sneeu-
wen door een duistere agenda in deze tijd, dan 

hebben we het heft in eigen handen te nemen. Het 

is tijd om onze onwetendheid over onze spirituele 

aard, waar de verbinding met onze voorouders te 
vinden is, ook weer op de agenda te zetten. Al 

onze opgelegde verplichtingen leiden ons continu 

af van waar het eigenlijk om zou moeten draaien: 
De bedrading te herstellen met onze voorouders. 

Als een integraal onderdeel van ons leven. Zodat 
wij onszelf weer als uitgangspunt nemen. 

 

Maarten Oversier werkt inmiddels ruim 27 jaar als 
reïncarnatietherapeut. Hij heeft diverse leraren ge-

had, waaronder stamoud-
sten, medicijnmannen- en 

vrouwen en ‘Elders’ uit de 
Noord Amerikaanse en Ca-

nadese Indiaanse bevolking. 

Zij hebben hem vooral ge-
leerd over het belang van het 

werken met de voorouders, 
en het uitdragen van deze kennis in de huidige tijd 

van immense veranderingen. 

 
Maarten geeft al jaren lezingen, trainingen en 

workshops over deze onderwerpen in binnen- en 
buitenland. Ook geeft hij les aan diverse oplei-

dingsinstituten in Nederland, Duitsland, Spanje en 
in de reservaten van de Iroquois-Indianen in Ca-

nada. 

 
Maarten is afgestudeerd aan de SRN (School voor 

Regressie/Reïncarnatie therapie). Zijn praktijk be-
staat sinds 1996. 

 

Meer info over Maarten is te vinden op zijn website: 
www.maartenoversier.com. 

 
 

 
 

Roy Martina 
Verslag van het tweede deel van de lezing door Roy Martina op de jubileumdag van Innerlijk Besef op 

zondag 5 maart 2023 in zaal Hingstman te Zeijen.

Wet van het universum “Shit happens all the time” 

In dit 2e deel maakt Roy ons meer bekend met de 

Quantumsprong die mogelijk maakt om contact 
met andere tijdslijnen te krijgen, als een andere 

versie van jezelf. 
Wil je goed met jezelf overweg kunnen, dan is het 

nodig om met jezelf aan het werk te gaan. Roy wil 
ons een oefening meegeven die in principe alle 

problemen oplost. Maar voordat we hiermee aan 

de slag gaan eerst nog meer informatie. Onze illu-
sie, komende vanuit het paradijs, is dat alles goed 

moet gaan. Helaas. Leer met je shit omgaan. Angst 
en agressie zijn onze overlevingsmechanismen. 

Het is belangrijk om ‘je emmer’ steeds leeg te 

gooien, zodat de energie niet vast blijft zitten, ook 
ter voorkoming van ziektes (auto-agressie). Roy 

gaat een boek schrijven met de titel ‘Shitologie’. Hij 
maakt onderscheid tussen je eigen shit, de shit van 

een ander en de ‘holy shit’. Alles wat er om je heen 

gebeurt, is er om je te dienen. De shit van een an-

der is niet van jou! Accepteer dit. Weet waar je wel 

en waar je geen invloed op hebt. Liefde is niet dat 
je de shit voor een ander opruimt. Kijk liefdevol hoe 

de ander in de shit omwentelt. Het kan gebeuren 
dat je het evenwicht verstoort door iets goed te 

doen. We hebben het overzicht niet. We hebben te 
accepteren wat we niet kunnen veranderen en dat 

de dingen niet altijd gaan zoals we willen. Probeer 

te ontsnappen aan weerstand en frustratie. Geduld 
is een spanningsveld. We moeten juist ontspan-

nen. We denken een vrije wil te hebben, een groot 
deel van onze keuzes wordt echter bepaald door 

onbewuste programmeringen. 

Als we alles loslaten wat we hebben geleerd en op-
nieuw vragen: “Wie ben ik en wie wil ik zijn?”, ko-

men we terug bij het Quantumstuk. Dat heeft te ma-
ken met het feit dat er zoveel variaties van jouzelf 

tegelijkertijd aanwezig zijn op parallelle tijdlijnen! 

https://www.maartenoversier.com/
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Moeilijk te bevatten voor de menselijke geest. Elke 

keuze moet geleerd worden. 
 

Quantum timeline jumpen 
Het Quantumveld is een frequentieveld waar meer-
dere realiteiten tegelijkertijd bestaan. Deze wor-

den ‘tijdlijnen’ genoemd. Met de Quantumsprong 
kun je moeiteloos van de ene naar de andere tijd-

lijn springen. Dit oefenen we vandaag. Er zijn 2 ma-

nieren om iets te bereiken: 
1.Met wilskracht (force) of 

2.Je resoneert met wat je wilt en het komt naar je 
toe (power). Je krijgt dát wat bij een bepaalde tril-

ling thuishoort. Je trilling moet afgestemd zijn. Als 
je frequenties hebt van iemand die rijk is en je 

bankrekening weet het niet, dan heeft het univer-

sum een probleem. Voor het genezen van een 
ziekte, kun je een andere tijdlijn downloaden (= het 

activeren van frequenties) waar je gezond bent. De 
techniek is om het je voor te stellen en te ervaren. 

Voel het verschil: ‘Hoe voel ik me nu?’ en ga dan 

naar de toekomst waarin je volledig genezen bent 
en voel ook dat. Dan ontstaat er synchroniciteit. 

Je kunt de toekomst beïnvloeden, ook al lijkt het 
onmogelijk. Hoe zou het zijn als je elke dag naar 

de tijdlijn gaat om te ervaren hoe het voelt om ge-
zond, vitaal en gelukkig te zijn Je creëert het op 

dat moment. Observeer, ga in dialoog met je an-

dere (Quantum-)zelf, wordt één met de ander en 
voel. 

“De beste dankbaarheid is de dankbaarheid alsof 
het reeds zo is”, volgens Roy. 

Tegen een vraagsteller zegt hij dat het niet nodig 

is om heel concreet te weten wat je wilt in het leven. 
Als het thema bekend is, kun je informatie halen uit 

de tijdlijn. De informatie komt ook naar je toe. Som-
mige dingen ontvouwen zich vanzelf. Het is al vol-

doende als je een bijdrage wilt leveren aan een be-
tere wereld met gelijkgestemden en gelukkig en 

gezond bent. Je zet dan als het ware de coördina-

ten neer van de tijdlijn waar je naar toe gaat. 
Hier een voorbeeld van een experiment van de 

Russische psycholoog/hypnotherapeut Vladimir 
Raikov met muziekstudenten. Hij vroeg hen om een 

rolmodel in gedachten te nemen, een virtuoos op 

muziekgebied. Tijdens een sessie van een half uur 
in diepe trance visualiseerden ze dat ze het hoofd 

van hun rolmodel op hun eigen lichaam plaatsten 
om alle gegevens te downloaden. Het bleek dat ze 

in dit half uur een enorme Quantumsprong maak-
ten in hun vaardigheid van muziekspelen. 

Burt Goldman reisde naar andere tijdlijnen waar hij 

bepaalde vaardigheden meester is geworden. Hij 
leerde bijvoorbeeld zichzelf pianospelen op een 

andere tijdlijn. 
Het maakt niet uit of je vanuit je ego manifesteert 

of niet, mits het ego het hogere dient. Wat wel een 

verschil maakt, is of je vanuit schaarste of vanuit 
blijdschap (hogere frequentie) creëert. De duister-

nis dient altijd het licht, ook al weet je het niet. Zelfs 
de dingen die in beweging komen, die niet goed 

zijn voor anderen, kunnen bepaalde keuzes van de 

ziel zijn die dienen om een ervaring op te doen. 

Voorbeeld de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. 
Veel zielen hebben gekozen om daar te sterven. 

Terwijl wij daar een mening over hebben. 

 
Bepaalde dingen blijven staan door alle tijden 

heen. We noemen dat tijdpilaren, zoals de Eerste 
en Tweede Wereldoorlog. Bepaalde figuren komen 

in alle tijdlijnen voor met verschillende rollen. Ver-

schillende zielen kunnen een zelfde rol spelen in 
een andere tijdlijn. In deze tijd krijgen we een ver-

menging van tijdlijnen. Bijvoorbeeld Mandela: In de 
ene tijdlijn is Mandela in de gevangenis, in een an-

dere overleden, in weer een andere tijdlijn is hij 
president van Zuid Afrika. Dat kan verwarrend zijn. 

Ons verstand kan er niet bij. Er is meer mogelijk 

dan dat wij denken dat waar is. 
 

De beste versie van mijzelf 
Jij bent een heel hoge frequentie! En als je ermee 

in contact bent, voel je bijvoorbeeld dat je gezond 

bent, liefdevol, krachtig, vol vertrouwen wat er ook 
om je heen gebeurt, je voelt dat je alles weet wat 

er in je leven gebeurt vóór jou. Heb je een conflict 
met iemand, dan kun je in díe versie van jezelf 

stappen en dit liefdevol oplossen. Het vraagt een 
overtuiging dat het mogelijk is. Hoe meer we dit 

doen, hoe meer ons potentieel ontwaakt. Alles is in 

potentie in het Quantumveld aanwezig. We hebben 
ons leren beperken tot de versie die we nu zijn. Met 

de techniek van de Quantumprong kunnen we het 
potentieel dat we reeds hebben, activeren. Daar-

door kunnen we versneld Quantumsprongen ma-

ken in onze evolutie. 
Je kunt schaduwkanten van jezelf tegenkomen op 

je pad, net zolang tot je ze oplost (zielsplan). 
 

Wat je bij de Quantumsprong kan helpen 
Zend een intentie uit zonder ‘ja, maar’. Werk aan 

jezelf om te kunnen ontvangen. Daar zit vaak het 

probleem. De term ‘upperlimit’ is de mate van suc-
ces, liefde en geld die je kunt verdragen. Als je 

daarboven zit, ga je jezelf saboteren. Je kunt leren 
ontvangen van je Quantum-zelf door elke dag te 

downloaden. Het concept van eigenwaarde zit tot 

in ons DNA geprogrammeerd. We zijn gaan gelo-
ven dat je iets moet doen om iets te krijgen en dat 

is niet waar. Het mag moeiteloos. Deze mantra 
helpt: “Ik verdien alles wat ik wens met gratie, ge-
not en gemak”. Wanneer je leert om onvoorwaar-
delijk te geven, leer je om onvoorwaardelijk te krij-

gen. Wanneer je met liefde en empathie geeft dan 

krijg je dat terug. Daarnaast kun je mindcraft ge-
bruiken. Wanneer we pijn associëren met geld zit-

ten we gevangen in lage frequenties. Wanneer je 
worstelt met geld is het lastiger. Je kunt in een ho-

gere frequentie komen door dankbaar te zijn voor 

de dingen die wel goed gaan, zoals een maaltijd 
krijgen. 

We oefenen ‘de switch’: De oefening staat be-
schreven in deel 1 van de lezing, zie de vorige 

Nieuwsbrief. (Vuistslag in handpalm en tekst 
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uitspreken) Een heel goede oefening als je het 

even niet ziet zitten. 
 

Quantum Life digitaal 
Veel mensen hebben behoefte aan steunende in-
formatie. Quantum Life is een app waarmee je een 

filmpje kunt maken over je wensen, wat je wilt er-
varen en manifesteren. Met de Quantum Life app 

kun je filmpjes maken van 15 minuten tot 8 uur. De 

affirmaties kun je gebruiken terwijl je slaapt, waar-
door je snel je dromen kunt waarmaken. 

De meesten kennen Janosh die met gechannelde 
Arcturiaanse heilige geometrie werkt. Deze codes 

activeren verschillende lagen in je onderbewust-
zijn (www.janosh.com). 

 

VRAAG: Kun je naar wens intappen? Hoe staat dit 
dan ten opzichte van je unieke talent en zielsmis-
sie? 
Geloof je echt dat wij één uniek talent hebben? Dat 

is niet waar. Weet het verschil tussen talent en 

vaardigheden. Een talent is iets waar je aanleg 
voor hebt, maar dat hoeft nog niet te betekenen dat 

je er vaardig in bent. Je hebt met affiniteit te ma-
ken. Dit zijn vaak impressies van je ziel. Je wordt 

er blij van. Het zit in je predispositie, aldus Roy. 
Vaardigheden kun je ontwikkelen via focussen en 

oefenen. Oneindig potentieel staat ons ter beschik-

king. Zoals Roy ook zijn spreekvaardigheid heeft 
moeten aanleren, niet als talent, maar uit nood-

zaak. 
Hiernaast heb je ook nog zielsherinneringen. Met 

Quantumhypnose kun je andere levens onder-

zoeken en kijken wat je al ontwikkeld of bereikt 
hebt. Dat kun je dan ook weer downloaden en ac-

tiveren. 
De zielsmissie is het meest belangrijk. Deze is het 

meest primaire om jezelf te helen. Daarnaast heb 
je zielsopdrachten. Deze kun je wel of niet aanne-

men. En dan is er je zielsaffiniteit. Dat heeft te ma-

ken met incarnaties die je hebt gehad. 
De evolutie van onze goddelijke vonk gaat in een 

volgorde en begint met de elementen. Je kiest nor-
maal 1 element, zeg water, dat dan het dichtst bij 

jou staat. Hier heb je affiniteit mee. Vervolgens ga 

je de natuur in, in verschillende vormen. Dan het 
dierenrijk. Er zijn veel civilisaties die voortkomen 

uit het dierenrijk, maar die net zo intelligent zijn als 
wij. Je hebt insect- en reptiel-achtigen, etc. Als je 

daar een tijd hebt verbleven, heb je affiniteit met 
bijvoorbeeld katachtigen. Vervolgens incarneer je 

in een intelligent wezen met bewustzijn. Soms in-

carneer je in een civilisatie waar je geen vrije wil 
hebt. 

Roy noemt engelen. In het engelenrijk zijn veel 
werklozen, die naar de aarde gestuurd worden. 

Engelen hebben moeite met emoties, relaties, ge-

wicht. Ze zijn liefdevol en snappen niets van men-
sen. Het voorgaande kan zoveel invloed op jou als 

mens hebben. 
Met Quantumhypose kun je veel informatie achter-

halen vanaf de goddelijke vonk. Soms kun je bij 

mensen zien wat voor dier ze zijn geweest. 

 
VRAAG: “Wat kun je dagelijks oefenen om te kun-
nen channelen?” 

In feite channelen wij allemaal. De vraag is wat je 
voorkeurskanaal is: horen (stem), zien, helder we-

ten, voelen, intuïtief weten, etc. Er zijn verschil-
lende methoden om kanalen te openen. 

1. De Silva Methode. Een van de beste. In je hoofd 

creëer je een denkbeeldige communicatiekamer 
op aarde of elders. Je opent een kanaal. Hier vind 

je op een tafel informatie die je kunt raadplegen, 
zoals een boek, bloknoot, beeldscherm voor verle-

den, heden en toekomst, of boodschappers zoals 
een engel, gids of innerlijk kind. Roy heeft hier een 

cursus voor gemaakt ‘Quantum ESP” (extrasenso-

rische perception ofwel buitenzintuiglijke waarne-
ming). 

2. Automatisch schrift. Schrijven is beter dan de 
computer. Oefen door alles wat doorkomt op te 

schrijven. 

3. Waarnemingsoefeningen. 
4. ’Spelletjes’. Bijvoorbeeld voor liften te staan en 

je voorstellen welke lift het eerst komt, zoals Roy 
deed. Of te weten wie er aan de lijn zal zijn als de 

telefoon gaat. 
5. Synchroniciteit. Let op wat er op je pad komt en 

om je heen gebeurt. Vraag je dan af: “Waarom nu?” 

en “Wat is de boodschap of het teken?” Doe je 
ogen dicht en verbind je ermee. Misschien loop je 

in het bos en valt je opeens een boom op. Ga er 
tegen aan zitten. 

6. Dieren en mensen. Verbind je ermee en merk 

wat er in je op komt als je ze ziet. 
7. Lichaam: Bijvoorbeeld in geval van ziekte. In de 

verdichting van energie zit ook het bewustzijn 
waar je mee kunt communiceren. De locatie in je 

lichaam geeft dan ook aanwijzingen over het con-
flict in jou. 

Met dit alles is het belangrijk dat je niet veroordeelt 

wat er in je opkomt of dit gaat bekritiseren. De kern 
is dingen uitproberen, toelaten, open staan; niet 

denken dat je niet goed bent of bang zijn voor fou-
ten. Ga er helemaal onbevangen inzitten en dan 

kan het gebeuren. 

Soms moet je je afsluiten om niet teveel binnen te 
krijgen. Als je leeft van het licht, dus meer open 

staat, word je gevoed door nog iets groters dan jij-
zelf, nl. goddelijke energie. Wij hebben geen eten 

nodig volgens Roy. 
 

VRAAG: Er is een vraag over versnelling: In hoe-
veel tijd kun je dingen verwachten? 
Roy antwoordt: Er is goed en slecht nieuws. In 

Quantum kun je tijd niet afdwingen. Je kunt wél 
versnellen. Dat is een spanningsveld. Het gaat 

erom je zo vaak mogelijk te verbinden met wat je 

creëren wil. Wil je een huis, woon dan ook echt in 
dat huis, stap in die realiteit. Roy gebruikt daarvoor 

een ‘vision board’, een bord met voorstellingen/ 
plaatjes/metaforen van zijn wensen, waar hij zeer 

frequent naar kijkt en waarbij hij zich in de situaties 

https://www.janosh.com/
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verplaatst. Het is als een portaal naar een tijdlijn 

waar het gewenste reeds bestaat. Ook gebruikt hij 
Quantum-film via de app. Of hij plaatst zijn hoofd 

op het lichaam van zijn gewenste persoon. Deze 

methoden zijn aanraders. We horen dan ook won-
derbaarlijke voorbeelden van hoe hij aan zijn 

nieuwe relatie kwam, een auto kreeg, in de Oprah 
Winfrey show kwam, ging samenwerken met Dee-

pak Chopra, een financier vond voor zijn Ama-

zone-project. 
Heel belangrijk is dat je kunt ONTVANGEN. Je gaat 

voor het bord staan en spreekt uit: “Ik trek dit aan 
met gemak, ik ben een magneet voor deze toe-
komst, ik verdien het, ik ben het waard”. Zo ga je 
regelmatig werken aan het ontvangen. Veel men-

sen creëren prachtige vision boards, maar kunnen 

niet ontvangen. De versnelling is een 1e stap te 
zetten. Dan creëer je de vibratie. Daarna komt de 

materialisatie. 
 

VRAAG: Een vraagstelster gaat Quantumhypnose 
volgen, maar valt bij de meditatie in slaap. Hoe dit 
te voorkomen? 
Roy heeft honderden audio’s gemaakt. Vaak hoort 
hij van slaapneigingen. De kritische factor gaat 

heel snel werken van bèta naar alfa. Je bent je niet 
meer zo bewust. Je onderbewuste, zoals bij sla-

pen, vangt echter alles op. Van te voren wennen 

aan de spreekstem, maakt dat je 10x sneller resul-
taat krijgt. Suggesties meegeven is belangrijk. 

 
VRAAG: “Hoe kan ik de jeugd beter begeleiden op 
het gebied van onderwijs?” 

Het schoolsysteem van nu voedt op tot een slaven-
systeem. Werk hard voor weinig geld. Dat noemen 

ze een beroep. Geef een kind niet zozeer kennis 
mee, maar een beeld van zichzelf dat alles zal luk-

ken, “Ik kan alles”, dan kan het kind ook met weinig 
kennis alles aan. We kunnen heel wat kennis erin 

pompen, maar als de eigenwaarde en het zelf-

beeld scheef staat, dan is kennis niet voldoende. 
Het fundament van het kind is de kracht in zichzelf. 

Het belangrijkste wat een kind moet horen is over 
zijn potentieel. Als ouder moet je daarin geloven. 

Behandel een kind niet als kind, maar als volwas-

sene. Hoor zijn waarheid. Het is een ziel in een 
kindlichaam. Geef zijn verantwoordelijkheid, maak 

afspraken op niveau, met respect. Leg ze uit 
waarom iets voor jou belangrijk is. Stap af van het 

idee dat je het beter weet dan het kind Dat maakt 
het kind open voor andere dingen omdat het seri-

eus genomen wordt. De kinderen die nu op aarde 

komen, zijn vele malen verder dan wij. 
Praktisch kun je een audio maken met suggesties, 

zoals “Zo dadelijk ga je diep slapen, en wanneer je 
wakker wordt, voel je je een stuk beter, vitaler. Je 

gaat het heel goed doen op school” en verder nog 

positieve suggesties. De audio kan het 
kind ’s nachts afluisteren in zijn slaap. Benadruk 

ook hoeveel je van je kind houdt, de grootsheid zit 
in het kind. Allemaal voorwaarden om die kritische 

mind weer te gaan openen om de suggesties te 

ontvangen. Praat eens over zijn toekomst, wat het 

echt wil bereiken. Wat zijn passies zijn en koppel 
dat aan andere dingen. “Oké, als dit is wat je wil, 

betekent het dat je op school je best moet doen.” 

Binnenkort heeft Roy een programma klaar voor 
kinderen om in hun kracht te komen. Verder raadt 

hij aan om kinderen kort te laten leren, 10 minuten 
en dan jou het geleerde laten vertellen. Feedback 

is belangrijk. 

 
VRAAG: “Ga je passief of actief creëren of moet je 
veel oefenen en laten zien dat je ermee bezig 
bent?” 
We moeten de informatie van het levende univer-
sum leren ontvangen. De informatie ontvangen, is 

geleid worden. Er is synchroniciteit. Dit is dat er 

veel toevalligheden zijn, maar niet alles heeft deze 
betekenis voor jou. Je kunt afspraken maken met 

het universum, een teken vragen, of duidelijkheid 
vragen over keuzes die je moet maken. Kaarten 

kunnen je verder helpen als je vastloopt. Spreek je 

intentie uit: “Is er iets wat ik niet zie?” “Wat moet ik 
veranderen?” Tegenwoordig heb je ook apps met 

kaarten als je een snelle boodschap wilt ontvan-
gen. 

Hier een tip over wensen. Veel mensen willen ont-
vangen, maar wat geef je terug aan de maatschap-

pij of aan de wereld? De reden hiervan is dat het 

universum zoekt naar kanalen om de wereld tot 
een betere plek te maken. Roy geeft als voorbeeld 

als hij een cursus gaat geven: Hij kan zich focus-
sen op wat de cursus opbrengt, wat het de mensen 

gaat brengen, inspiratie zal brengen of hoe de 

mensen naar huis zullen gaan. 
Boven regelen ze van alles. Je kunt je energie dus 

richten op geven. Je hoeft niet passief te wachten 
totdat het allemaal goed is en gaat. Nee, kom in het 

nu, hoe kun je vandaag dienstbaar zijn. Stel je elke 
dag die vraag: Wat kan ik nog meer geven van-

daag, hoe kan ik liefdevoller zijn? 

Wij zijn vaak niet verbonden met het grote geheel. 
Neem bijvoorbeeld in de ochtend even tijd om je te 

verbinden met je droom. Je verbinden, naar die tijd 
toegaan. Stel je dan de vraag: “Geef mij tekens van 

de weg.” Dan opletten. Valt je iets op? Versta je de 

signalen? Als er een signaal binnenkomt, vraag je 
dan af wat dit signaal voor je betekent. Ogen slui-

ten, verbinden, de vraag stellen, kijken wat er in je 
opkomt. 

Nog een voorbeeld. Natuurvolken staan meer in 
verbinding met het geheel. Hoe verbaast was Olof 

Smit (een Surinaamse sjamaan in Amsterdam) die 

namens Roy kruiden ging halen bij plaatselijke sja-
manen in Amerika), toen de hele stam hem op-

wachtte, ondanks dat hij onaangekondigd kwam. 
Hoe konden ze weten dat hij kwam zonder tele-

foon? 

Wij moeten net als de natuurvolken weer leren ons 
naar binnen te richten en de verbinding met buiten 

door te knippen. In stilte luisteren, ervaren, laten 
gebeuren wat er gebeurt. Wees continue interac-

tief. Het veld leidt je, om te zijn waar je moet zijn. 
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Versta de signalen. Het is dus een dans. Hoe wak-

kerder je bent van die dans, hoe makkelijker het 
wordt om je te leiden om daar te zijn op het juiste 

moment om te ontmoeten, om een portaal voor je 

te openen, waardoor de tijdlijn naar je toekomt. Mis 
je een kans dan zal het universum het opnieuw 

gaan proberen. 
Is er een probleem met het vinden van je ziels-

maatje? Ik kan je vertellen dat je niet op zoek hoeft 

te gaan. Het komt naar je toe als het de bedoeling 
is. Je hoeft alleen maar een intentie neer te zetten 

en op te letten. 
 

VRAAG: “Het is een dans? Dus je moet wel dan-
sen?” 

“Ja….los in de heupen, het is geen talent, maar 

wordt een vaardigheid.” 
 

VRAAG: “Hoe onderscheid je of je naar een goede 
of duistere entiteit luistert tijdens channelen?” 

Uitkijken is belangrijk. Roy brengt mensen onder 

hypnose ook in contact met hun Hoger Zelf of 
Quantum-Zelf op een andere tijdlijn of eventueel 

met een ander intelligent wezen dat in een andere 
dimensie is. 

Er zijn veel entiteiten, energieën ofwel intelligentsia 
die een boodschap hebben voor de wereld. Het 

begint altijd met je intentie. Jij bent de baas in je 

eigen huis. Wie wil jij toelaten. 
Als aanvulling noemt Roy nog gevallen engelen. 

Leer duidelijk te zijn in wat je wilt. Neem je voor 

alleen maar contact te hebben met entiteiten die 
het licht dienen en verbonden zijn met de Bron. Als 

je die intentie hebt uitgezonden dan is dat zo. Dat 

wil niet zeggen dat er geen andere dingen kunnen 
doorkomen, maar het is altijd in dienstbaarheid 

van de Bron. Je kunt vragen wie degene is en wat 
hij komt doen. Soms komt er een heel praktische 

boodschap door. Wat je wilt voelen is pure liefde. 

Een entiteit kan streng zijn, maar vanuit liefde. Als 
je het niet vertrouwt, sluit je de verbinding. Daarna 

kun je eventueel een andere entiteit oproepen, bij-
voorbeeld een beschermende entiteit zoals aarts-

engel Michaël. Dan kun je vragen wie die entiteit 
was. Op een gegeven moment kun je tegenkomen 

dat er een soort raad van advies van 9 engelen 

doorkomt. Channel bij de hoogste trilling, dus van-
uit je 7e chakra om goede entiteiten te treffen. 

 
In de oefening van de Quantumsprong kan je je 

verbinden met een andere tijdlijn, waar jij reeds de 

beste versie bent van jezelf en hoe je die kan 
downloaden. 

 
Roy heeft ontelbare audio’s, met o.a. meditaties op 

zijn website www.roymartina.com en op YouTube 
en Instagram, o.a. in het Engels. Ook meditaties 

m.b.t. de Quantumsprong. 

 
Irene 

(met dank aan Bertie) 
 

 

Korte weergave van de uitgebreide Quantumsprong-oefening die Roy Martina met ons heeft gedaan: 

Ga gemakkelijk zitten en verbind je met je lijf. Hapert er iets in je lijf, stuur er liefde naar toe. Wees dank-

baar. 

 Maak de reis door je chakra’s van 1 naar 7 voor de hoogste trilling. 

 Visualiseer een ster in het heelal die gouden licht via je kruin naar binnen stuurt. 

 Stel je voor hoe het is om de beste versie van jezelf te zijn. Check wat je ervaart, voelt, gelooft, hoe je 
dan in het leven staat. 

 Het allerbelangrijkste: Wat zeg ik tegen mijzelf als ik nu de allerbeste versie van mezelf ben. Het zinnetje 
dat in je opkomt is het ankerzinnetje. Als je dat zinnetje zegt, verbind je dit ook met jezelf. 

 Wat gaat er dan veranderen in je omgeving, aan anderen, als ik volledig dicht bij mijzelf zou blijven, 
volledig in mijn kracht. Hoe zou ik dan anders reageren in dit soort situaties? Weet dat er een manier is 
om bij jezelf te blijven en die ander zichzelf mag zijn. Je wilt anderen niet veranderen. Zij blijven doen 

wat zij doen. En jij kan er afstand van nemen en veel meer empathie ervaren. 

 Wat is het dat je wil manifesteren wat je nu nog niet hebt. 

 Laat je hartenwensen opborrelen, oordeel er niet over. 

 Draai je ogen naar boven alsof je binnen in je hoofd wilt kijken en raak met het puntje van je tong je 
gehemelte aan (dit stimuleert pijnappelklier). 

Spreek nu zacht uit: 

“Ook al weet ik niet hoe ik met gemak steeds moeiteloos de beste versie van mijzelf in mijzelf manifesteer. 
Wat ik wel weet, is dat het nu reeds zo is en ik ben voldaan. 
Ik verwijder, verwijder, verwijder alle sabotagemechanismen, alle programmeringen die, op wat voor ma-
nier dan ook, mij zullen tegenhouden om de beste versie van mijzelf te worden, met gratie, genot en gemak. 
Ik activeer, activeer, activeer alle hulpbronnen die in potentie aanwezig zijn, die het mij makkelijk zullen 
maken om dit te realiseren. Zo is het, zo zal het zijn of nog veel beter. 
Dank je wel, dank je wel, dank je wel.” 

o Stel je verkeerslichten voor In rood, met het getal 3-3-3, oranje 2-2-2, groen 1-1-1 (je hersens weten dat 

je nu klaar bent voor de Quantumsprong). 

http://www.roymartina.com/
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o Reis wederom door je chakra’s van 1 naar 7. Stel je voor dat je gaat liggen op een wolk die je meevoert 

naar een portaal. 
o Aan de andere kant kom je eruit, je bent in de interdimensionele ruimte. De wolk zakt en je gaat weer 

door een portaal.  

o Je Hogere Zelf begeleidt je nu naar een andere tijdlijn waar je de beste versie van jezelf kunt ervaren. 
Verbeeld je dat het kan. Wat valt je op wanneer je kijkt naar de toekomstige versie van jezelf. Wat is 

anders. Observeer. Misschien valt je op dat je ergens anders bent, je wat anders doet, er andere mensen 
om je heen zijn. Misschien voel je je anders, ben je blijer, gelukkiger, spontaner, authentieker, minder 

gauw getriggerd. Voel maar hoe het voelt de beste versie van jezelf te zijn. 

o Ga kennismaken met deze versie van jezelf, ga in gesprek en stel een belangrijke vraag waar je het 
antwoord op wilt. 

o Als je toestemming hebt, kun je als variatie in de huid van de ander te kruipen. Ga via kruinchakra van 
de ander naar binnen. Je zit in de beste versie van jezelf. Ervaar. Wat geloof of voel ik? Wat weet ik? Let 

vooral op het gevoel. Verbeeld je dat je die vibraties van je andere zelf, je Quantum Zelf, kunt downloa-
den in je lijf, jouw astrale lichaam. 

Activeer bij jezelf van de ander wat jij wilt zijn (volgorde: hersenen, energiebanen, chakra’s, je hartintel-

ligentie. En dan zit het ook in je DNA). Zie je toekomst in de vorm van de beste versie van jezelf, hoe kan 
je er expressie aan geven? 

 
Om terug te keren ga je weer door de portalen. De wolk is er reeds. Je gaat zitten of liggen op de wolk en 

je zweeft naar het hier en nu. 

o Stap door het portaal naar buiten. Dan sta je opnieuw voor je chakra’s. Stel je deze voor als een trap 
met 7 treden. Je staat eerst op de top en je voelt de gouden frequentie en die neem je op. De Goddelijke 

frequentie van onvoorwaardelijke liefde activeert in jou de hulpbron van onvoorwaardelijke liefde. Voel 
dat activeren. 

o Stap naar de volgende trede…6…ultraviolet. Je pijnappelklier wordt meer geactiveerd, waardoor je 
steeds meer kunt waarnemen in het onzichtbare veld. 

o 5…Blauw. Stel je voor hoe je leven zou zijn als jij de expressie wordt in je woorden van de liefde in je 

hart. Hoe is dat voor jou om te ervaren. Tegen wie zou je nu wat zeggen wat je niet eerder hebt gezegd. 
Wie zou je willen vergeven? 

o Nu gaan we naar het hart toe…4…groen. Hoe is het om te weten dat jij de expressie van liefde bent. 
Laat het stromen door je hele lijf. Elke cel in jou is wakker met die liefde die je bent en danst van blijd-

schap. 

o Naar de zonnevlecht…3…geel. Overgave. Onwankelbaar vertrouwen dat jij dit kan. Misschien niet ge-
detailleerd, maar je kan het. Je moet gewoon durven doen. 

o Oranje…2…beloof jezelf dat je meer gaat genieten, dat je het leven minder serieus gaat nemen, meer 
stil gaat staan bij wat goed is in het leven, je meer te uiten in de vorm van complimenten aan anderen. 

Dankbaarheid. 
o Rood…1. Rood is de kleur van de aarde. Ga in je verbeelding staan in de kleur rood. Voel de kracht van 

beneden naar boven komen. De energie van heling. Voel dat in je werken. 

 
Voordat je terugkeert naar de aarde verschijnt een mooie engel voor jou, die heeft nog een cadeau voor 

je. Wat dat is weet ik niet, maar je mag dit ontvangen. De engel wikkelt je in de vleugels. Je voelt je nu 
beschermd. Waar je ook gaat, deze engel is bij jou, zodat je ervaring op aarde nog moeitelozer wordt. 

Bedank nu de engel. 

We keren terug naar ons lichaam en we verankeren onszelf in ons lichaam, zodat je volledig in je lijf aan-
wezig bent. 

Alle informatie vibreert nu in je lijf en activeert je potentieel. 
 

 
 

De Akasha Kronieken 
en de Ontsluiering van je Ziel. 

Verslag van de lezing door Jeannette Bunnik op woensdag 22 maart 2023 in zaal Hingstman te Zeijen.

Jeannette: over zichzelf: 
Voor een volle zaal opent ze met een meditatie om 

af te stemmen op onze eigen unieke plek in de kos-
mos, hier en nu. 

Ze is dankbaar voor het bestaan van Innerlijk Be-
sef, zeker nu ze sinds kort in het Westerkwartier 

woont. Ze vertelt over haar eigen pad via langdurig 

ziek tot heel ziek zijn, een jarenlange gang langs 

reguliere- en alternatieve artsen. Ondraaglijke pij-
nen putten haar uit, maakten haar eenzaam en 

bang. Dit alles ondanks de liefdevolle steun van 
haar omgeving en een bloeiende psychotherapie-
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praktijk, die ze uiteindelijk met pijn in het hart 

moest opgeven. Na talrijke foutieve en soms ver-
nederende diagnoses, volgde de diagnose Lyme. 

Deze diagnose is moeilijk te stellen vanwege de 

zeer uiteenlopende klachten en vanwege testen 
die vaak onbetrouwbaar zijn. Jeannette: bleef zelf 

oplossingen zoeken in o.a. ontgifting, verbinding 
met de natuur, homeopathie, meditatie, licht ver-

teerbaar voedsel, technieken voor zelfheling. Anti-

depressiva waren nodig om haar door de moeilijk-
ste periode heen te loodsen. Een succesvolle 

Lyme-kuur overwon uiteindelijk de Borrelia-bacte-
rie, maar lichamelijk voelde Jeannette zich na al 

die jaren gesloopt. Geestelijk voelde zich vergeten 
door het Universum en ongelooflijk alleen, in het 

donker. Het voelde alsof ze ergens van haar pad 

was gegleden en niet meer werd gezien. 
Toen kreeg ze van een kennis het boek ‘Akasha 
Kronieken’ van Linda Howe in handen. Dat zorgde 
bij haar voor een doorbraak, ze wist onmiddellijk; 

“Dit is het.” Tijdens het lezen werd ze steeds blijer, 

het was één grote bevestiging. In dat boek staat 
ook hoe je in contact kunt treden met de Akasha 

Kronieken. Toen ze daar echt voor ging zitten, 
voelde Jeannette een grote onvoorwaardelijke 

liefde. Het bijzondere was dat het heel persoonlijk 
was, er werd van haar als persoon gehouden. Ze 

was diep geraakt en vervuld. Er werd ook tegen 

haar gezegd: “Er is niets mis, je hebt niets fout ge-
daan, jou treft geen blaam, alles klopt.” Dit bericht 

veroorzaakte een ommekeer in haar leven. Ze was 
niet van het pad geraakt en ze was niet vergeten. 

 

Wat zijn Akasha Kronieken? 
Akasha, ook wel ‘ether’ genoemd, is een universeel 

kennisveld. Al je ervaringen, gevoelens en verlan-
gens worden opgeslagen in deze Kronieken. Elke 

vibratie in je leven resoneert in de ‘ether’, hier aan-
geduid als Akasha. Vroeger was deze kennis al-

leen toegankelijk voor mystici, wijzen en geleer-

den. Tegenwoordig is die ook toegankelijk voor ie-
der die zich volledig en diep openstelt om dit licht 

toe te laten. De corona-periode versnelde het pro-
ces van bezinning, inkeer en zelfonderzoek bij ve-

len van ons, mede doordat er minder afleiding was. 

Als er een diepere verbinding met je ziel ontstaat, 
volgt meestal een diepere verbinding met de om-

geving en de ander. Wellicht herken je mensen 
dan als bescheiden, spontaan, stralend, speels, 

aangenaam gezelschap. 
Akasha Kronieken bewaren de blauwdruk van elke 

ziel. De ziel, onze levensadem, is als een diamant 

met allerlei facetten. Die facetten onderscheidt 
Jeannette: in ‘Hartkwaliteiten’ zoals vertrouwen, 

vriendelijkheid, geduld, gelijkmoedigheid, com-
passie, liefde. En daarnaast ‘Rugkwaliteiten’ zoals 

eigenwaarde, moed, keuze-vaardigheid. Beide 

soorten kwaliteiten zijn even belangrijk en waarde-
vol om werkelijk balans te vinden en te behouden. 

Zo kunnen pijnplekken terugtrekking en versluie-
ring veroorzaken. Door talloze incarnaties, die 

steeds blanco beginnen zonder her-innering aan 

de vorige, kan ontsluiering plaatsvinden. Met als 

gevolg dat er meer ruimte ontstaat voor het licht. 
Tenslotte is er nog het verlangen van de ziel om tot 

volle bloei te komen. Vergelijk dit bijvoorbeeld met 

het uitdijende universum. Door ontsluiering op 
diep niveau kan bloei steeds gemakkelijker plaats-

vinden. Er komt steeds meer ruimte voor intuïtie, 
synchroniciteit, aantrekking van gelijkgestemden, 

enz. 

 
Hoe krijgen we toegang tot de Akasha Kronieken? 
Hierbij blijkt niet het ‘opstijgen’, maar juist het ‘in-
dalen’ de sleutel te zijn. Hoe meer aardse aanwe-

zigheid wij tonen en voelen, hoe meer bezieling we 
ervaren. Jeannettes advies is: Zoek meer aarding 
en leef juist meer in onze huidige dimensie. Durf 
helemaal in te dalen, naar binnen te gaan naar de 
diepte van je hart, waar een tempel van vrede en 
liefde huist. 
 

Het proces van incarnatie 
Wees in je lichaam aanwezig: 
Accepteer pijn en ziekte met veel zelfliefde. Je li-

chaam, je beste vriend, lijkt je in de steek te laten. 
Maar laat die gedachte los en geniet juist van de 

zintuigen die je bewust maken van geuren, kleu-
ren, smaken, huidsensaties, geluid. Laat de 

schoonheid van de natuur en kunstvormen diep tot 

je doordringen, zodat ze je troost bieden waarvoor 
je oprecht dankbaar kunt zijn. 

Accepteer je levenspad: 
Loop niet weg voor teleurstelling en pijn, want in 

elke pijn ligt een schat verborgen. Je kunt kiezen 

tussen ‘slachtoffer zijn’ of ‘werkelijk doorleven wat 
je voelt’. Tussen haat, vechten, vluchten of liefde. 

Er zijn prachtige voorbeelden te vinden van men-
sen die ondanks intens verdriet, pijn of onrecht, 

juist dan kiezen voor ‘Mijn haat krijgen jullie niet!’, 
‘Ik wens geen slachtoffer te worden van…’, ‘Hoe-

wel de gebeurtenissen me nu volledig machteloos 

maken, probeer ik me toch te schikken in dit lot’. 
Houd van jezelf: 
Zelfliefde betekent in de meeste gevallen het einde 
van slachtofferschap. Daarom is het een van de 

krachtigste hulpmiddelen bij energetische groei. 

Jij bent de perfecte keuze: 
Jij bent van waarde, evenals iedere essentie in 

onze kosmos. 
 

Hoe gaat een Akasha Reading in zijn werk? 
Contact maak ik via het hardop uitspreken van de 

volledige geboortenaam. Daarna spreek ik een ge-

bed of tekst uit die een nieuwe ruimte (niet te ver-
warren met trance) creëert. 

Vervolgens stel ik vragen als: “Waarom heeft X hier 
zo’n last van?”, “Waarom ervaart X steeds dezelfde 

teleurstelling?” of “Waarom blijft X twijfelen aan 

een zelf gemaakte keuze?” Ik zorg er daarbij voor 
dat de vragen niet gaan over de toekomst en niet 

voortkomen uit nieuwsgierigheid, omdat die in 
strijd zouden zijn met de vrije wil. Antwoorden ko-

men binnen via mijn ‘innerlijk weten’, beelden, 
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lichaams-sensaties. Je wordt volledig gezien voor 

wie je bent, door alle levens heen, vergelijkbaar 
met meerdere lagen mozaïek over elkaar heen. Er 

is geen enkel oordeel, alleen onvoorwaardelijke 

liefde. Elk leven, elke ademtocht is van waarde. 
Daarbij komt dat alles ten goede is: de huidige 

chaos, die nog erger kan worden, is ten goede van 
een nieuwe wereld en een nieuwe ruimte. Met com-

passie en mededogen volledig aanwezig zijn, 

brengt ons in de non-duale dimensie. De ware uit-
daging van onze ziel is om door de duale wereld 

heen, de non-duale dimensie te ontdekken. Chris-
tina von Dreien noemt ‘daar waar geen licht is’ het 

‘onlicht’. Aan ons de kans om door het onlicht heen 
onze ziel te laten stralen. 

Tijdens de reading ontstaat een helend veld van 

universele wijsheid, van universele liefde. 
 

VRAGEN: 
Werd je beter na het lezen van het boek van Linda 
Howe? 

Mijn proces is in gang gezet op basis van zelf-
liefde; dat kostte maanden. Er is bovendien veel 

tijd nodig om oordelen uit het collectieve veld op 
te lossen. Ik ben gedurende dat proces ‘met mezelf 

getrouwd’, werd m’n eigen beste vriend, ook na 
een dag vol moeilijkheden. Zo’n dag leerde mij 

door overgave en dankbaarheid toch de mogelijk-

heden te zien. 
 

Is reading een soort Channeling van het Hogere 
Zelf? 

Nee. Ik maak geen contact met het Hogere Zelf van 

de client, maar met het Akashaveld (of quantum-
veld). Daar leven 'Hoeders' die beslissen wat de 

juiste antwoorden zijn. 
 
Is het Akashaveld nieuw? 
Nee, het is er altijd al geweest. Om er contact mee 

te maken moet je wel leren je ervoor open te stel-

len. 
 

Wie zijn die ‘hoeders’? 
In het veld zijn Meesters (nooit geïncarneerd, maar 

wel in beeld voor ons allen; wijzen niet de weg, 

maar zijn er gewoon), Leraren (wel geïncarneerd, 
helpen bij rugkwaliteiten zoals moed en geduld) en 

Hoeders/Engelen (ook geïncarneerd, downloaden 
informatie die nu behulpzaam is). Ze willen allen 

niet gekend worden. 
 

Wat is het verschil met het werk van een medium? 

Dat is moeilijk te verwoorden voor mij, maar wij ma-
ken beide gebruik van hetzelfde energieveld. 

 
Zelfliefde is de basis van heling 
Met deze stelling verwoordt Jeannette: de kern van 

haar werk. Ze noemt deze basis ‘volmaakt licht in 
een onvolmaakte vorm’. Liefde voor jezelf is zacht, 

teder, omhullend, begripvol, geeft vertrouwen, is 
vreugdevol, verrijkend voor jezelf en je omgeving. 

Innerlijke spanning ontbreekt hierbij. Het gaat om 

de inbedding die het kind in onszelf nodig heeft om 
zich veilig te voelen, te ontspannen, te groeien. 

‘Zelfveroordeling’ daarentegen, zet vast: we kun-

nen daarom alleen van anderen ontvangen, wat we 
ook aan onszelf kunnen geven. In onze vroege 

jeugd, of al eerder, ontstaan patronen ter zelfbe-
scherming. Jeannette: had bijvoorbeeld een alco-

holistische vader. Daardoor had zij goed ontwik-

kelde voelsprieten om haar omgeving te peilen, 
maar minder goed of slecht ontwikkelde voelsprie-

ten om aan haar eigen behoeftes de ruimte te ge-
ven. Ze heeft geleerd om patronen die het latere 

leven niet meer dienen, te bedanken voor bewezen 
diensten en ze vervolgens met liefde los te laten 

met het uitspreken van zinnen als ‘wat heb je me 

goed geholpen’ en ‘dankjewel voor de tijd dat je 
nuttig voor me was’. 

 
Groepsmeditatie 
Jeannette: nodigt ons uit om kosmisch licht door 

onze schedel heen naar binnen toe te laten, tot op 
de bodem van ons hart. Daar bevindt zich een tem-

pel waar pure vrede en liefde woont. Daarna ne-
men we iets in gedachten waar we zelf niet blij mee 

zijn of zijn geweest. Na deze meditatie delen we 
onze ervaringen in tweetallen met een ander. 

 

ENKELE ERVARINGEN: 
- Ik vind meeleven met een ander gemakkelijker 
dan compassie hebben voor mezelf. 
Jeannette: neemt als voorbeeld: Vaak te laat ko-

men en daar zelf last van hebben of anderen mee 

kwetsen. Mogelijk antwoord voor jezelf kan zijn: 
“Zo ben je nu eenmaal gebakken, schatje”. Haar 

advies luidt: wees reëel over wat je van jezelf en 
van anderen verwacht. Maak daarin geen verschil: 

dat kan leiden tot zelfoverschatting of onderschat-
ting van je omgeving. 

 

- Ik probeerde om familie nogmaals uit te leggen 
hoe de wereld in elkaar steekt. Dat is me slecht be-
vallen. 
Jeannette: Probeer je oordeel ervan af te halen, 

dan kan er iets in beweging komen. 

 
- Ik voelde verzet, krampachtigheid. 
Jeannette: Na ontspanning ontstaat er bijna onge-
loof en langzaam besef van 'er wordt van mij ge-

houden'. In veiligheid kan angst oplossen, meer 
speelsheid ontstaan en er komt minder plaats voor 

vechten, flink zijn, verzet, haast hebben. 

 
- Ik heb last van iemand die niet wellevend naar mij 
toe is. 
Jeannette: Dus je verwachting ligt hoog, zowel 

voor jezelf als voor de ander. Je voelt je gekwetst 

en je kwetst waarschijnlijk de ander onbewust ook. 
Dit is een aspect van het leven, een gegeven. Hoe 

ga je met deze teleurstelling om? Door dat te on-
derzoeken, kunnen dingen in beweging komen. 

 



11 
 

- Zijn de Akasha Kronieken buiten ons? 

Jeannette: Het quantumveld is overal: jij bent niet 
de druppel in de oceaan, maar de oceaan in elke 

druppel. 

 
- Ik kreeg gedurende de meditatie spontane inge-
vingen, herinneringen. Ook vervelende. 
Jeannette: Wat wordt er in jou aangeraakt door 

deze informatie? Er kan zich bijvoorbeeld een al-

lergie tegen onrecht hebben vastgezet. Onder-
zoek wat deze informatie met je doet, om bewe-

ging in dat patroon te brengen. 
 

- Ik hoor soms nog het geluid van de guillotine uit 
een vorig leven.

Jeannette: Onderzoek hoe deze herinnering je  

raakt. Die kan zich vastzetten aan angst. Ga be-
wust terug naar de herinnering en probeer deze 

los te laten met liefde en dankbaarheid. Het besef 

van vorige levens kan langzaam of acuut pijn van 
nu helen. Vorige levens kunnen problematisch of 

oogstend zijn geweest. In dat laatste geval kan bij-
voorbeeld het vermogen om te genieten dieper in-

tegreren. 

 
Jeannettes boek ‘Het Licht van de Ziel’ is in 2015 

verschenen bij Uitgeverij Tattwa. 
 

De website van Jeannette: 
www.akasha-praktijk.com 

Elsje 
 
 

 

Wat gebeurde er met Pasen? 
Verslag van de lezing door Michiel Koperdraat op woensdag 5 april 2023 in zaal Hingstman te Zeijen. 

Het is schorsen- (of schorsel-) woensdag. We zit-
ten met een kleine groep luisteraars rondom de 

spreker Michiel Koperdraat die de bezoekers 
vraagt of dit begrip bekend is. Het was gebruikelijk 

dat vanaf schorsen-woensdag tot paaszondag 

geen klok werd geluid. Er heerste stilte tot het op-
standingsfeest. 

 
We hebben een paasverhaal waar de bijbel de ba-

sis van is. 

Er zijn vier (canonieke) evangeliën in de bijbel ge-
plaatst. Andere (apocriefe) evangeliën van Maria 

Magdalena, Petrus, Judas en Thomas zijn eruit ge-
laten. Elk jaar wordt het lijdensverhaal herhaalt in 

de vorm van de Mattheus Passion ofwel de ‘Jesus 
Story’ zoals in de Passion op tv. Gaat Pasen over 

het lijden, dat nu voorop is komen te staan? In de 

Griekse orthodox-katholieke kerk is het een groots 
feest van het licht, belangrijker dan Kerstmis. 

 
Het paasverhaal zit vol gelijkenissen en metaforen. 

Maurice Nicoll, een Schots psychiater; leerling van 

Ouspensky en collega van C.G. Jung, schreef het 
boekje ‘The New Man’, dit werd voor het eerst uit-

gegeven in 1950. Een eyeopener voor mensen die 
opgegroeid zijn met de kerkelijke voorgeschreven 

werkelijkheid, waarbij schuld, zonde en verlossing 
de grootste rol spelen. 

Maurice Nicoll volgde filosoof Peter Ouspensky 

door de geestelijke groei via de Vierde Weg te be-
nadrukken. 

De eerste weg is zuivering van de ratio, beredene-
ren en begrijpen, herkenbaar bij iemand als Socra-

tes. De tweede weg is groei en zuivering via het 

hart. Die van gevoel en devotie zoals die van kloos-
terlingen. De derde weg is realisatie vanuit het 

praktiseren met het lichaam, zoals fakirs en dan-
sers doen. De vierde weg is de combinatie van 

deze drie: innerlijke ontwikkeling van ‘hoofd, hart 

en handen’: vol toewijding handelen met rede en 
hart. Ons hart en verstand zijn ‘als team’ in even-

wicht in onze handelingen. 
 

De mens is in staat te evolueren naar een hoger 

niveau, en de bijbelse verhalen helpen daarbij, die 
hebben een uiterlijke en een innerlijke component. 

Pasen is het feest van het Licht. wat gebeurde er 
nou echt en wat ging er aan vooraf? De bijbelse 

esoterische lering is bedoeld voor hen die al op 

zoek zijn en is daarom versluierd opgeschreven. 
De bijbelse gelijkenissen werden door de eeuwen 

heen steeds minder begrepen en de betekenis 
voor de innerlijke evolutie van de mens is op de 

achtergrond geraakt. Achter al het verschijnen en 
verdwijnen van de uiterlijke vormen van religie is 

er steeds een brede, volledig ontwikkelde stroom 

van Weten geweest, altijd hetzelfde en altijd ge-
richt op hetzelfde doel: het opwekken, innerlijk 

doen groeien en evolueren van de mens tot een 
hoger niveau in zichzelf. De mens is nog niet vol-

tooid in zijn evolutie. 

De bijbel is een studieboek, een leerschool om uit 
te stijgen boven het geweld van het huidige zijns-

niveau. Neem bijvoorbeeld het gezegde “Gij zult 
niet liegen; valse getuigenis spreken”. Dit bete-

kent, loop niet te koop met wat je niet zelf verinner-
lijkt hebt, maar geef door wat je zelf hebt ontdekt 

en verinnerlijkt. Wijsheden zijn zo in de loop der tijd 

dogma’s geworden. Maurice Nicoll: Het is als een 
eikel die denkt dat de gehele leer over de eiken-

boom op hemzelf al van toepassing is en zich ver-
beeldt, zoals hij als eikel is, reeds een volledige ei-

kenboom te zijn. 

 
Bekering is ook zo’n begrip: dat is een radicale 

verandering van denken, voelen en inzien en door 
dit innerlijk besef ontstaat Waar geloof. Geloof is 

dus niet alleen een ‘zekerheid’ die uitstijgt boven 

http://www.akasha-praktijk.com/
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elk op de zintuigen gebaseerd bewijs, maar ook 

een overtuigd zijn van innerlijke mogelijkheden 
vóórdat we die hebben gerealiseerd. 

De functie van een leermeester is het helpen afbre-

ken van je oude paradigma’s, je overtuigingen en 
voor de hulp t.a.v. ‘kill your darlings’. 

Gurdjieff en Ouspensky hebben scholen gesticht 
waar de psychologische ontwikkeling van de mens 

niet alleen geleerd, maar ook met hart en handen 

werd onderwezen. ‘The New Man’ van Nicoll en het 
boek van Ouspensky ‘The psychology of man’s 
possible evolution’ helpen ons de versluierde eso-
terische leer van de bijbel te verstaan. 

 
De bruiloft in Kana 

In het licht van deze manier van kijken zien we hier 

een verbindingsfeest van mensen die boven-
staande innerlijke ontwikkeling willen doormaken. 

Er staat namelijk niet beschreven wie er trouwt. Het 
zal dus een bijeenkomst zijn geweest waarin men-

sen trouw beloofden. 

Woorden als steen, water en wijn verwijzen res-
pectievelijk naar begrippen als theorie, ervaring en 

de realisatie van de hoogste innerlijke waarheid. 
Op deze ‘bruiloft’ (deze trouwbelofte aan Waar-

heid) werd uitgewisseld over de theorie van Waar-
heid (steen), werden Waarheids-ervaringen ge-

deeld (water) over het realiseren van de hoogste 

innerlijke waarheid (wijn). Jezus hielp om de theo-
rie van het levende water (waarheid die wordt ge-

praktiseerd) op een hoger, geestelijk plan te tillen 
(water wordt wijn). De stenen kruiken, waar in op-

dracht van Jezus het levende water in werd ge-

daan, waren de ‘harde’ theorieën. 
‘Gestenigd worden’ is dan ook iemand dood 

gooien met theorieën, zoals in deze tijd de weten-
schap dit doet, als geboden op stenen tafelen die 

op ons worden afgevuurd. 
Petrus betekent ‘steen’ of ‘rots’, zijn eigenlijke 

naam was Simon Barjona. Simon was een man van 

‘feiten en theorieën’, zoals de kerk (die hij stichtte) 
nog steeds is. 

 
Alle getallen hebben in de Bijbel een betekenis 

3: Dit getal betekent volledig. Op de derde dag be-

gon de bruiloft in Kana, dat betekent, na een vol-
tooiing. Jona zat drie dagen in de walvis. Jezus lag 

drie dagen in het graf en werd drie keer door Satan 
verzocht in de woestijn.  

We kennen de heilige Drie-eenheid. Jezus vroeg 
drie keer aan Petrus “Heb je me lief?” en Petrus 

gebruikte in zijn antwoord iedere keer een andere 

vorm van liefhebben dan Jezus, wat liet zien dat hij 
Jezus niet begreep. 

5 is het getal van zintuigelijke waarneming. 
6 is het getal van onvolkomenheid en voorberei-
ding. 

7 is het getal van volkomenheid, bestaand uit het 
getal 3 van volledig en het getal 4 van de materie. 

Zichtbaar aan de 7 chakra’s, 7 tonen in onze toon-
ladder, 7 dagen in de week. 

Het getal 12 betekent ook volledig, maar anders. 

Zichtbaar aan 12 maanden in het jaar, 12 halve to-
nen, er waren 12 apostelen, etc. 

40 betekent zoveel als een lange periode, 40 da-

gen beproeving in de woestijn, 40 jaren trekken 
door de woestijn voordat het volk het beloofde 

land mocht binnen gaan. 
 

Terug naar Petrus, hij was een theoreticus en le-

raar. Een visser, hij hengelde naar mensen. Men-
sen zijn als vissen, ze leven in het water en zijn zich 

niet bewust van het water waarin zij leven (zie 
www.zelfkennis.nu/artikelen/vis-uit-het-water over 

de vis die niet weet dat hij nat is). 
De taak van de apostelen was om onbewuste men-

sen uit het water te hengelen en naar een hoger, 

geestelijk niveau te helpen. Petrus was al in staat 
om heel even over het ‘water van geleefde waar-

heid’ te lopen, maar hij zakte nog wel terug en had 
dan zijn meester nodig om hem te ‘redden’. Als je 

spreekt en handelt in waarheid ‘loop je’ over water. 

Toen aan Petrus op paasochtend werd gevraagd: 
“ken je deze man(Jezus)?”, ontkende hij het drie 

keer, dus totaal. Toen de haan voor de derde keer 
kraaide, bij de komende dageraad (wijsheid van 

het opkomende Licht) schaamde hij zich kapot, dit 
was zijn persoonlijke kruisiging, het brak zijn ego. 

 

Johannes de Doper doopte met water, Jezus 
doopte met de geest. Johannes was meer van de 

dogmatiek, van heilige regels volgen. Jezus trekt 
het naar een hoger plan. Het dopen van een kind 

is het symbool dat je het kind de geleefde waar-

heid mee wilt geven, het water uit een stenen 
doopvont. 

 
In het evangelie van Petrus staat dat Jezus aan het 

kruis riep: “Mijn Kracht , mijn Kracht, gij hebt mij 
verlaten!”. Dat is wat anders dan “Mijn God, mijn 

God, waaróm hebt Gij mij verlaten”. Jezus kon op 

dat moment niet bij zijn innerlijk opgebouwde 
kracht van zijn Essentie. Hij had zichzelf nog niet 

geheel ‘gerealiseerd’. 
 

Hoe kun je het verhaal van de kruisiging lezen in 

de lijn van Maurice Nicoll? 
Jezus was een spiritueel redder van het volk, maar 

veel mensen volgden hem omdat ze dachten dat 
hij hen zou redden van het juk van de Romeinen 

(zoals mensen nu zich willen laten redden door het 
F.v.D. op het materiële vlak). Anderen zagen hem 

als redder van het dogmatische juk van de farizee-

ers en de schriftgeleerden. Een redding van spiri-
tueel met zichzelf ingenomen mensen, farizeeërs 

die de wet kennen maar er niet naar leven/hande-
len. Nicoll: Met schriftgeleerden en farizeeërs wor-

den geen mensen van lang geleden bedoeld, maar 

mensen van nu die op het niveau van dogmatische 
leerstellingen staan, en die zichzelf in alles wat zij 

doen verdienstelijk vinden en zeer met zichzelf zijn 
ingenomen en zichzelf meer liefhebben dan wie  
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ook. 

Als wij als mens deze zelfingenomenheid niet krui-
sigen blijven we onder ons eigen juk gebukt gaan. 

Het laatste avondmaal 
Dit gaat over de voeding die nodig is in geestelijk 
en esoterische zin. Brood staat voor ‘geestelijke 

voeding voor de dagen die komen’, zoals in het 
Onze Vader wordt genoemd. Wijn staat voor de al-

lerhoogste waarheid. Brood staat dus voor heel 

veel meer dan voor een dagelijkse boterham. Het 
zou ‘zijn lichaam’ zijn: de belichaming van alle wijs-

heid en geestelijke voeding waar hij voor stond. 
Die belichaming werd vanzelfsprekend gevoed 

door ‘zijn bloed’, ook hier door wijn weergegeven, 
want wijn staat voor de allerhoogste wijsheid die in 

een mens wordt gerealiseerd. 

 
De rol van Judas 

Er is een apocrief Evangelie van Judas, waarin 
staat dat Jezus acht dagen lang over zijn komende 

arrestatie met Judas sprak. Je zou bijna denken 

als een trainer tot zijn topvoetballer, over een te 
volgen strategie. In de commentaren op dit Judas-

evangelie wordt Judas gezien als een in alle op-
zichten positief personage, een rolmodel voor ie-

dere volgeling van Jezus. Juda is een Hebreeuwse 
naam, die ‘de prijzende’ betekent en ook staat voor 

‘deugdzaam’ of ‘uitmuntend’. 

Judas was drie jaar, dus volledig, de leerling van 
Jezus. 

“Doe wat je moet doen” zei Jezus nadat hij de an-
dere discipelen kenbaar had gemaakt dat iemand 

hem zou ‘verraden’. Judas kreeg de opdracht om 

deze rol te spelen. In de Hof van Getsemane gaf 
hij Jezus een kus, waarschijnlijk om uiting te geven 

aan het feit dat hij van Jezus hield en hem liet we-
ten. “Ik geloof in jou, ook in dit vreselijke moment”. 

Er staat ook dat “hij meer van Jezus hield dan de 
anderen”. Als Judas gedreven zou zijn door satan, 

dan waren de andere discipelen vast tegen hem in 

opstand gekomen. In onze wereld wordt Judas nu 
gezien als een verrader die middels een ‘judaskus’ 

Jezus verried: complete desinformatie. 
 

De slapende discipelen in de Hof van Getsemane 

Een discipel heeft zelfdiscipline om te leren, de in-
nerlijke weg te volgen en te studeren. De discipe-

len in dit verhaal waren gaan liggen en in slaap ge-
vallen, terwijl Jezus hen had gevraagd te waken. 

‘Liggend’ en ‘slaap’ staan voor de geestelijke staat 
van het ego, de ‘wakende slaap’. Ze waren dus te-

ruggevallen in hun gewone staat van zijn, in een 

stress modus, wellicht discussiërend over hoe ze 
Jezus konden redden of met hem konden vluchten. 

Ze waren van hun Geloof gevallen. 
De ‘wakkere’ mens is zelfreflectief in een voelende 

waarneming van zichzelf in de situatie waarin hij 

zich bevindt, geheel bewust van wat zich in z’n 
hoofd en hart afspeelt, en kan dan ook ‘wakker’ re-

ageren op situaties, niet op de automatische piloot 
zoals een ‘slapend’ mens. 

 

Pilatus 
Pilatus laat het volk beslissen wat er met Jezus 
moet gebeuren. Het lagere, in dit geval het volks-

gericht, is er altijd op uit om het hogere te vernieti-

gen, stelt Maurice Nicoll. Het lagere kan het hogere 
niet inschatten of begrijpen. Het hogere begrijpt 

echter wel het lagere (onwetenden) omdat het zelf 
dit stadium heeft doorlopen. 

Het volk wordt tevreden gehouden door het volks-

gericht en blijft zo gemakkelijk door de macht te 
besturen. Populistische democratie die door pro-

paganda en massahypnose wordt aangedreven, 
lijkt dus erger uit te pakken dan een autocratie. 

Ook in onszelf willen onze lagere driften ons afhou-
den van het hogere: de zelfrealisatie. Het zich 

identificerende ego geeft zich niet gemakkelijk 

over aan innerlijke bevrijding en zal dat saboteren. 
Geef je dit lagere de vrije hand, dan zal het net als 

het volk in dit verhaal, kiezen zonder moraal. 
En Pilatus wast zijn handen schoon in water. “Wat 

is, dat is”, zou hij in onze tijd gezegd kunnen heb-

ben of “Het is goed, zoals het is”, gebruik makend 
van het theoretische verhaal van Jezus, zonder 

doorleefd en verinnerlijkt te hebben wat er mee be-
doeld is. 

 
Het kruis: de crux van het verhaal 
We zien een afbeelding van een kruis met de ver-

houdingen van de Gulden Snede. De staander 
staat voor de opgaande hemelse kracht/drijfveer. 

De ligger voor de obstructie hiervan. De tekening 
van Da Vinci van een mens in balans werd toege-

voegd. Jezus’ derde chakra, de zonnevlecht be-

vindt zich precies op het Gulden Snede-punt van 
de staander van het kruis. Het is het energiecen-

trum van innerlijke kracht, autonomie en moed en 
het vuur van motivatie, zelfvertrouwen en kracht. 

De plek waar onze ‘lef’ zit. In onbalans is het de 
plek waar we angst voelen. 

De doornenkroon op het hoofd: ervaringen van het 

ego zijn pijnlijk op weg naar zelfrealisatie. De sol-
datenlans die in Jezus’ zij werd gestoken, staat 

voor de afwijzing en hoon van naasten die je niet 
erkennen als je met wijsheid ‘uit de kast’ komt. De 

kruisiging is een innerlijk proces, het belangrijkste 

proces dat een mens moet gaan. Dan is het fysieke 
sterven niet meer het werkelijke sterven. 

 
Na de derde dag, toen het voltooid was en de af-

dekkende steen was weggerold, was er ‘no body’, 
niemand, de ‘persoon’ was verdwenen. Als de per-

soon is verdwenen, ‘ben’ je er niet meer. (“Ik ben 

een andere jij”, zeiden de Maya’s als groet.) 
In het verhaal werd een engel gezien, een hemelse 

boodschap, een goddelijk, verlichtend inzicht mis-
schien. Als wij tot onze ware essentie komen, is het 

graf leeg, de persona verdwenen, is de projectie 

verdwenen, want er is niemand meer. 
Belangrijk is het ‘killen’ van al ‘your darlings’. 

Het is als in het verhaal van Arjuna (uit de Bha-
gavad Gita) die staand op het slagveld ziet dat zijn 
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tegenstanders zijn ‘familieleden’ zijn. 

Krishna zegt hem, dat hij zijn geliefden moet do-
den, omdat dát op dat moment zijn levenstaak is. 

Dit kun je alleen als je inziet dat de dood niet be-

staat, dat je weet dat de ander dezelfde is als jijzelf. 
Dan is de Christus in jouzelf opgestaan. De inner-

lijke ontwikkeling van de mens, de mogelijke evo-
lutie van de mens, het gaan naar en het binnen-

gaan in dat Koninkrijk Gods, het is er allemaal op 

gericht om de Christus in onszelf Waar te maken. 
 

We praten nog na over onze persoonlijke kruiswe-
gen en verschillende dingen komen nog aan bod 

zoals: Onze projectie als het grootse probleem. 
Dat overgave aan het Hogere ons verlost van 

strijd. Dat jouw innerlijk werkgebied ligt op de mo-

menten waarin je het moeilijk hebt. 
 

En verder krijgen we nog wat tips om je vooroor-
delen te herkennen, en wakker te zijn in het nu: 

Bekijk iemand die je door en door denkt te kennen 

eens alsof je hem of haar voor het eerst ziet. 

Probeer je eens te focussen op al je vijf zintuigen, 
de grond onder je voeten, de smaak in je mond, de 

geur, de geluiden, het punt waar je naar kijkt. Dan 

merk je dat er geen enkele ruimte meer is voor ge-
dachten. Dit kun je doen tussen verschillende han-

delingen in: even gewaar zijn van je Zelf. 
 

Het was een mooie avond waarin persoonlijke en 

kerkelijke concepten gekruisigd werden, waar 
onze projecties onder de loep werden genomen. 

Ons ego, onze ‘darlings’, kwamen in de schijnwer-
pers te staan en een licht werd geworpen op de 

innerlijke projector die het beeld van de wereld 
maakt. 

Kortom “Ken uzelve” is de weg van het innerlijk be-

sef. 
 

Meer info: www.zelfkennis.nu/ 
 

Ruth 
 

 

 

Programma Stichting Innerlijk Besef 2023 
Avondlezingen: Woensdag 19:30 – 22.00 uur. 

In Zalencentrum Hingstman, Hoofdstraat 18, Zeijen. 

 

Datum Spreker Thema 

10 mei Maarten Oversier Thuis in het Voorouderlijk Huis. 

13 september Saskia Bosman DNA, epigenetica en DNA zelf-healing. 

zondag 
17 september 

in Annen 

Bij de Noorderbron in Annen: 
Mini Retreat met Brahman Menor, over leven van Prana. 

Een samenwerking van De Noorderbron met Innerlijk Besef. 
Info en aanmelden: www.denoorderbron.nl/evenement/mini-retreat-brahman-menor 

11 oktober Bart Uytterhaegen 
UFO’s officieel erkend. 

Doorbraak naar verbinding en innerlijke kracht. 

15 november Jan Storms 
Huis-tuin-en-keukenpsychopaat. 
Hoe herken ik toxische personen. 

Info:  tel. 0592-656610 

Website: https://innerlijk-besef.nl. E-mail: Via het contactformulier op de website. 

 

https://www.zelfkennis.nu/
https://denoorderbron.nl/evenement/mini-retreat-brahman-menor/
https://innerlijk-besef.nl./

